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Geachte lezer,

De wereld ligt binnen handbereik via Internet, televisie,

radio, kranten, tijdschriften. We  zijn voortdurend op reis. 

Dag in dag uit. Kennen wij elkaar daardoor beter? Hoe 

staan wij ten opzichte van onze geloofsgenoten wereldwijd?  

Missio Nederland behoort tot het internationale netwerk 

van de katholieke kerk. Wereldwijd zetten katholieken zich

in voor gerechtigheid en vrede. Gewone mensen die geraakt 

zijn door de persoon van Jezus Christus en zijn evangelie. 

Wat boeit hen, wat drijft hen voort?  
Missio Wereldwijd dat u nu in handen heeft, is het nieuwe

blad van Missio Nederland. Missio Wereldwijd brengt

verhalen over deze mensen, over een wereldkerk. Die 

wereldkerk heeft een eigen verhaal. Dat verhaal verdient te

worden doorverteld. Over strijd tegen armoede, inzet 

voor de zwakkeren, geloof in een nieuwe toekomst en een 

nieuwe wereld, over God die werkt in mensen. Missio

Wereldwijd hoopt die levensverhalen zo te brengen 

dat de lezer er bemoediging in vindt. Want ook mensen ginds 

zijn vindingrijk, moedig en behulpzaam  voor een mens 

in nood. Juist aan deze stem uit de derde wereld wil dit tijdschrift

ruimte geven.  Zo staat er in deze editie het ontroerende 

portret van de catechiste Chanda Pommathep uit Laos. Zij is 

overtuigd communiste, maar ook overtuigd katholiek. Kan dat?

Ja, dat kan. Bent u nieuwsgierig geworden? Reis dan met 

ons mee, zes keer per jaar. Missio Wereldwijd is een tijdschrift

voor jong en oud, de lezer en de kijker. Ook kinderen hebben 

een eigen rubriek. U zult in dit blad mooie reportages vinden,

nieuwsberichten uit kerk en wereld, artikelen over actualiteiten

en spiritualiteit, foto’s ter illustratie en om bij stil te staan, 

en zoveel meer. Missio Wereldwijd komt tot stand in 

samenwerking met Kontinente, het missietijdschrift dat Missio

Aken en de Duitstalige orden en congregaties uitgeven.

Dankzij hun genereuze medewerking kunnen wij ieder met 

eigen accenten een eigentijds tijdschrift uitgeven over samen

kerk zijn in onze wereld. Wees welkom in ons nieuwe blad. 
Probeer ons een jaar en word abonnee. Uw reactie, kritiek en lof

zien wij graag tegemoet.  

Met vriendelijke groet,

Ben Pex mhm

EXPLOSIEF: 
In het Nigeriaanse Kaduna
krijgen christenen en 
moslims het geregeld met
elkaar aan de stok. Een
groep priesters vecht voor
vreedzaam 
samenleven.
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KATHOLIEK EN COMMUNISTE: Leken als Chanda 
Pommathep zijn de ruggengraat van de katholieke Kerk in Laos.
Zonder hen had de Kerk het communisme niet overleefd.
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